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Gezien worden 

Vandaag werd ik geraakt door het beeld van duizenden demonstranten die op een brug in 

Portland lagen in de houding waarin George Floyd overleed, als protest tegen racisme. Het 

maakt indruk, ik denk omdat het een uitvergroting is van een beeld dat zo afschuwelijk is dat 

ik liever de andere kant op kijk. De boodschap van deze actie is juist dat we niet weg mogen 

kijken, niet bij deze zaak en niet bij al die andere zaken waarin mensen op grond van hun 

huidskleur ongelijk behandeld worden.  

Ook in Nederland kwamen mensen in opstand tegen racisme. Er kwamen zelfs veel meer men-

sen af op de demonstraties dan verwacht. Blijkbaar raakt het ons mensen wezenlijk, niet alleen 

om wat er in de Verenigde Staten gebeurt, maar ook om racisme in eigen land. En het raakt 

ons állemaal, omdat het raakt aan het bestaansrecht van de mens. Ieder mens verdient het om 

gezien te worden om wie we ten diepste zijn, als kinderen van God zijn we allen broeders en 

zusters en gelijk als schepsels van God naar het evenbeeld van de Eeuwige geschapen.  

 

Ik hoorde afgelopen week een mooie vraag die je jezelf of een ander kunt stellen: door wie 

heb jij je gezien gevoeld in je leven? Iemand die aandacht geeft, niet om je buitenkant, maar 

om wie je bent. Dat kunnen ouders zijn, een vriend, een docent, een dominee, misschien zelfs 

een onbekende. Mensen die ons zien om wie we zijn, onze talenten benoemen of juist onze 

kwetsbaarheid, daarin kunnen we ervaren hoe God ons ziet. In genezingsverhalen lezen we 

vaak ‘Jezus zag…’ of ‘Jezus ziet…’. Daarmee begint een proces van transformatie. In deze ver-

halen staan mensen centraal die vanwege hun lichamelijke lijden gemarginaliseerd worden. 

Bovenop het fysieke lijden komt het lijden veroorzaakt door gezonde mensen die hen uitsluiten 

of negeren. Uitsluiting uit een groep of functie kleineert een mens. We zien de zieke letterlijk 

aan de kant van de weg liggen of buiten de stad. Jezus ziet deze mensen, luistert naar ze, raakt 

ze aan. Vervolgens krijgen ze de opdracht mee om weer deel te nemen aan de maatschappij.  
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Jezus leerde mensen om niet alleen met de ogen te kijken, maar met het hart. De ervaringen 

die we zelf opdoen in ons leven van gezien worden geven een stevige basis van vertrouwen 

van waaruit je kunt leven. We horen in de genezingsverhalen mensen dan zeggen ‘Ik vertrouw, 

Heer’ (of ik geloof, bijv. in Johannes 9:38). Vertrouwen geven ons de kracht om te groeien. In 

de geschiedenis van blanke overheersing is vertrouwen geschaad en dat is niet zomaar te her-

stellen. Er is een lange weg te gaan om elkaar te zien met het hart. Daarom mogen we opstaan 

en protesteren in de hoop dat dit een keerpunt mag zijn, het begin van een transformatie van 

angst naar vertrouwen. Er zijn kleine berichten die deze hoop voeden, zoals de politieagenten 

in de Verenigde Staten die knielen voor protestanten of die met demonstranten mee protes-

teren tegen racisme.  

 

De afgelopen weken zijn een periode geworden van bezinning en verandering. Pinksteren gaat 

over de kracht van die verandering, van verbinding, van creativiteit, van een wind die waait en 

aanzet tot opstaan, die adem en ruimte geeft aan ieder om te zien wie hij/zij bedoeld is. Als 

we dan ervaren dat de Heer ons gezien heeft dan mogen we de toekomst tegemoet gaan met 

‘een levend hart en nieuwe ogen’.  

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

(Huub Oosterhuis, in: Liedboek voor de kerken 487) 

 

Hartelijke groet, ook namens mijn collega’s Peter van Ool en Annemiek Boonstra, 

Hester Wouda 

 

KOFFIEDRINKEN ZONDAG 7 JUNI 
Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 7 juni mei om 11 uur:  

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraT-

JCWkxtR0VFbEd2VUVOUT09 

Meeting ID: 839 3143 8716 

Password: Koffie 

 

BLOEMEN 
In de afgelopen week zijn bloemen gebracht met een hartelijke groet van de 

gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan 

de scriba’s! 

De bloemen  zijn met een hartelijke groet gegaan naar Thie en Antje Kater-

berg, Adm. Helfrichstraat 39 in Zuidhorn en naar Wieneke Ezenga, Borgweg 

65 te  Noordhorn. 

 

JUBILEUM 
Dhr. Reinder van der Molen & mw. Alie van der Molen-Numan (Cort van der Lindenstraat 6, 

9801 KP Zuidhorn) hopen op 16 juni 2020 hun 50-jarig huwelijksjubileum te mogen bereiken. 

https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraTJCWkxtR0VFbEd2VUVOUT09
https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraTJCWkxtR0VFbEd2VUVOUT09
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HEEL ZUIDHORN BAKT  

“Een appeltaart” 
Op 20 juni aanstaande is het Wereldvluchtelingendag 

en op deze dag willen wij graag de nieuwe inwoners van 

Briltil, Noord- en Zuidhorn een appeltaart bezorgen, ge-

bakken door de inwoners van onze dorpen, om hen op 

deze wijze een hart onder de riem te steken in tijden van 

Corona die niet alleen voor ons maar zeker ook voor hen heel lastig zijn. 

Binnen de 1,5 meter samenleving is het een stuk lastiger te integreren dan voor de Corona 

periode. Scholing, onderwijs aan kinderen, stages, 

werk, bezoek etc. zijn allemaal moeilijk geworden en 

velen worden op zichzelf teruggeworpen.  

Ook het samen aan tafel gaan in het kader van de “Ta-

fels van Hoop” kan niet doorgaan en daarom willen 

we u uitnodigen om een appeltaart te bakken die we 

op 20 juni aan alle gezinnen (statushouders en vluch-

telingen) willen aanbieden namens de inwoners van 

onze dorpen. 

Wanneer u een appeltaart wilt bakken, of wil helpen 

bij de bezorging op 20 juni, laat dit dan weten, voor 

13 juni a.s.  via een van de volgende mailadressen, hermi.steller@ziggo.nl of gertruudpren-

ger@gmail.com. U kunt zich ook telefonisch aanmelden  middels de telefoonnummers 

0683014234 of 0594-500055. 

 De appeltaarten kunnen op 19 juni worden bezorgd bij Gertruud Prenger aan de  Nieuwstraat 

20 (naast LAZIZ door de steeg), tussen 16.00 uur en 18.00 uur. 

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de werkgroep “Tafel van Hoop” en de beide 

diaconieën van de Gastkerk en de Dorpskerk. 

 

  

COLLECTEDOEL zondag 7 juni 2020 

KERK(RENTMEESTERS) 

In deze pastorale brief willen we graag het collectedoel 

KERK(RENTMEESTERS) speciaal bij u onder de aandacht bren-

gen. Het college van kerkrent-

meesters van zowel de Dorps-

kerk als de Gastkerk beheert 

de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente. Het 

doel waarvoor het college van kerkrentmeesters staat, is in ma-

terieel opzicht voorwaarden te scheppen op basis waarvan het 

kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooien. Daarnaast heeft 

het college een taak ten aanzien van het in goede staat bewa-

ren van het in en om het kerkgebouw aanwezige cultuurgoed. 

Wat houdt dat nu concreet in? Ik doe een greep (niet letterlijk 

...) uit de uitgaven. Het college van kerkrentmeesters zorgt er 

voor dat de energielasten en de verzekeringspremies voor de gebouwen worden betaald. Maar 

ook het onderhoud is een aardige kostenpost. Bij de Gastkerk is het dak van de Gasthorn ge-

repareerd en de toegang tot het kerkgebouw gerenoveerd. Binnenkort wordt de keuken van 

mailto:hermi.steller@ziggo.nl
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de Gasthorn verbouwd. Heel recent, in de maand mei, zijn 

bij de Dorpskerk de wanden rondom het orgel betimmerd, 

omdat deze vanwege afbladdering erg lelijk waren gewor-

den.  

Dat was de uitgavenkant. Maar het college van kerkrent-

meesters doet daarnaast een extra beroep voor financiële 

steun op de gemeenteleden, omdat vanwege de recente 

coronacrisis (COVID-19) een groot deel van de inkomsten is 

komen te vervallen doordat er geen zaalruimte aan derden 

kon worden verhuurd.  

Gelet op het voorgaande is uw bijdrage zeer welkom. U 

kunt uw gift overmaken op:  

NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of  

NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn  
onder vermelding van KERK(RENTMEESTERS) 

 

BOODSCHAPPENDIENST 
Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in 

tijden van corona is er een boods chappendienst, waarvan in-

middels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 

personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen 

en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar 

behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschap-

pen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries of 

Anke Brandsen en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor 

u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt 

prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van 

de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus 

gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.  

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën, 

Anna de Vries 06 4634 7999 (het juiste nummer!)  en Anke Brandsen 06 1963 2678 

 

 

KERKDIENSTEN IN JUNI 
Afgelopen week is er door allerlei be-

trokkenen weer hard gewerkt om een 

mooie digitale dienst online te kunnen 

zetten. Iedereen die hieraan heeft 

meegewerkt: hartelijk dank! De Pink-

sterdienst is deze week nog te bekijken 

via de websites.  

 

In juni zullen er drie digitale vieringen 

zijn vanuit de Gastkerk en Dorpskerk. Op 14 juni is er een Lofprijsdienst vanuit de Gastkerk. Op 

21 juni wordt de Raad van Kerken dienst live uitgezonden op Kerkomroep met als thema ‘wees 

niet bang’. De Raad van Kerken van Zuidhorn mag op deze ochtend gebruik maken van de 

technische mogelijkheden van de Nicolaaskerk in Haren. De leden van de Raad van Kerken van 

Zuidhorn zullen van daaruit de dienst houden die om 11.00 uur live in beeld en geluid wordt 

uitgezonden op kerkomroep en ook later daar nog te bekijken is. Op 28 juni is er weer een 

gezamenlijke digitale dienst vanuit onze eigen kerken. Normaal gesproken zouden in deze 

Het timmerwerk is klaar. Nu nog 
sauzen… 
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dienst de kinderen van groep 8 de overstap maken van de kindernevendienst naar de jeugd-

kerk. Omdat we het mooier vinden om dit niet digitaal maar in het echt te vieren is de overstap 

verplaatst naar startzondag (20 september). Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een 

protocol en planning om vanaf juli weer voorzichtig op te starten met kerkdiensten in de Gast-

kerk en Dorpskerk.  

Peter van Ool, Annemiek Boonstra en Hester Wouda 

 

Oadem  

 

Oadem zet ales ien bewegeng.  

Luuster noar dien voetstappen,  

loop op de moat van d'oadem.  

Loop niet haarder, loop niet zachter.  

Struun met de voart van t jachteg haart,  

voel de oadem die dij uut de borst ontsnapt.  

 

Nije dag holdt oadem even ien  

zun zucht zacht bij t vallen van e mörgenregen,  

wiet dat heur moment van stroalen  

even wachten moet.  

 

Wij delen zoveul  

oadem dag ien dag uut,  

leven ien n besef dun as lucht.  

 

D'oavendbries glidt over t koren.  

Voel de rust die over dij en mij hintrekt  

as n deken over t laand.  

Bloas oadem weer uut.  

 

Ales wat vatboar is veur leven  

het zien moat en bewegeng,  

gliek n gebed dat oademt, t geft  

warmte van e scheppeng weer. 

 

Gedicht door Willem Tjebbe Oostenbrink, voorgelezen in de Pinksterdienst 

 

ALARMBELLEN RINKELEN VOOR BIJBELUURTJE IN ZONNEHUIS!  
Het tweewekelijkse Bijbeluurtje voor de bewoners van het ZONNEHUIS op dinsdagochtend 

kan i.v.m het Coronavirus al enkele maanden niet worden gehouden. Regionale predikanten stel-

len zich hiervoor beschikbaar, maar het aantal vrijwilligers is drastisch terug gelopen.  

De vrijwilligers halen en brengen de bewoners en ze worden ontvangen met een kopje koffie. Het 

is voor zo’n 15 – 20 bewoners een heel belangrijk uurtje, waar echt naar wordt uitgekeken. 

 Het is heel dankbaar “werk” en wij vragen met klem of diegene, die zich op een dinsdagochtend 

wel eens vrij kan maken ons hierbij wil  helpen. 

 In de Zomervakantie is er geen Bijbeluurtje, we hopen weer te beginnen vanaf 1 september a.s. 

  

Aanmelden kan bij Korrie Pettinga, via email:  kf.pettinga@gmail.com,  tel. 0594-506362 

en bij Gertruud Prenger via email:  gertruudprenger@gmail.com, tel. 0594-500055. 

Bel gerust als je er iets meer over wilt weten! 

 

mailto:email:%20%20kf.pettinga@gmail.com
mailto:gertruudprenger@gmail.com
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PRAYERBOX / BIDBOX 

De prayerbox/ bidbox staat bij de noordingang van de Dorpskerk namens onze beide gemeen-

ten. Nu we nog een tijdje niet in de kerken kunnen samenkomen kun je hierin je gebeden 

achterlaten onder het motto #durftebidden. Hiervoor liggen er briefjes en potloden bij. De kist 

wordt wekelijks geleegd en een van de predikanten zal de intenties in een volgende dienst 

meenemen in de voorbeden.  

 

”GEDULD” 

 

HALLO JONGENS EN MEISJES,  
Pinksteren is voorbij en we beginnen nu met een nieuwe periode, een periode die rustig is en 

zonder een groot feest. We vieren de zomer waarin we vakantie hebben en hopelijk mooi weer 

:) 

In de Samenleesbijbel staat wat de leerlingen van Jezus doen in deze periode: 

 

Na het Pinksterfeest trekken de leerlingen erop uit. Ze vertellen overal over het goede nieuws van 

God. Zo komen er steeds meer mensen die in Hem geloven en zelf ook over Jezus gaan vertellen. 

Paulus en Silas zijn twee van deze apostelen. Ze vertellen over Jezus en doen ook wonderen. De 

leiders van de stad zijn daar niet blij mee. Ze vinden Paulus en Silas onruststokers en gooien hen 

in de gevangenis. Hun voeten worden vastgezet in een blok. Maar Paulus en Silas weten dat God 
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bij hen is. Midden in de nacht zingen ze liederen voor Hem. En dan gebeurt er een wonder: de 

deuren van de gevangenis zwaaien open, hun voeten komen los en ze zijn vrij. Zelfs als je klem 

zit, wil God je nieuwe ruimte geven.  

Nog maar een paar weken school en dan is het al vakantie! Die vakantie zal er waarschijnlijk 

wat anders uitzien dan andere jaren, de vakantie naar het buitenland gaat misschien niet door 

en logeren bij opa en oma kan misschien ook wel niet. Wat gelukkig wel hetzelfde blijft is het 

gevoel van vrij zijn.  

 

Misschien kennen jullie het liedje dat Elly en Rikkert hebben gemaakt over het gevoel van vrij 

zijn: 

 

Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje 

Een vogeltje, een vogeltje 

Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje 

Ik ben een kind van God 

Zo vrij, zo vrij 

Want Jezus woont in mij 

Zo vrij, zo vrij 

Want Jezus woont in mij 

 

Je vindt het liedje op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9Xoc65fXhr8 

Wat vinden jullie het fijnste aan vrij zijn? En wat zou je de komende zomervakantie het liefste 

willen doen? 

Namens de kindernevendiensten wensen we jullie hele fijne weken voordat het vakantie is met 

ál je vrienden en vriendinnen van school! 

 

Groetjes Femke 

https://www.youtube.com/watch?v=9Xoc65fXhr8

